
 

DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 

Verschijnt iedere veertien dagen   83e jaargang no. 19 27 oktober 2023 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 

 

MEDITATIE 

Oppasdienst 

'En laten wij op elkaar letten…'   (Hebr. 10:24) 

 

Oppassen... 

Het is een woord dat meerdere betekenissen kent. 

We kennen het vanuit de crisistijd allemaal: 'we moeten op de kleintjes passen' 

Met andere woorden: 'wees voorzichtig met je uitgaven' 

Want je kunt het verdiende of ontvangen geld maar één keer uitgeven. 

Regelmatig hoor je het noemen: 'het is oppassen geblazen' 

 

We kennen het woord ook in de betekenis van 'let op' 

Vooral met het oog op naderend gevaar roepen we het nog wel eens: 'kijk uit/pas op!' 

Dan wil je de ander ervoor waarschuwen dat hij of zij niet onder de auto komt. 

 

Er is nog een ander aspect van het woord 'oppassen' 

Daar leggen we in deze meditatie de vinger bij. 

Oppassen..dat komt in ieder gezin voor. 

De groteren moeten wel eens op de kleineren passen. 

Ze doen het niet altijd even graag, want dat betekent een verstoring van hun spel of andere bezigheden. 

Daarnaast is het ook nogal een verantwoordelijkheid. 

Want stel je voor dat er wat gebeurt...dan moeten ze wel adequaat handelen... 

 

In sommige gemeenten is een oppasdienst, die het de ouders mogelijk maakt samen naar de kerk te 

gaan. 

Maar eigenlijk moeten we allen op elkaar passen, op elkaar letten.  

Niet naast en langs elkaar heen leven, zeker niet als leden van de gemeente. 

Oppassen op elkaar, zodat we daadwerkelijk aandacht hebben voor elkaar. 

Misschien verzucht iemand het wel: 'ik vind die sociale controle al zo groot' 

En dan komt deze opdracht er ook nog bij?! 

Toch gaat het daar niet om. 

De Bijbel roept ons niet op om als een soort politieagent op elkaar te letten. 

Controle heeft daarom vaak een negatieve klank. 

Terwijl in het woord 'oppassen' een beschermende klank heeft. 

We zijn in de gemeente aan elkaar gegeven om het lichaam van Christus te vormen. 

Geen enkele ledemaat kan gemist worden of dienst weigeren, want dat wordt gevoeld. 

Dat doet pijn en verdriet. 

 

Daarom roept de Hebreeënschrijver ons op: 

'en laten wij op elkaar letten' 

Blijkbaar was het toen ook al nodig. 

Het individuele zit in ons mensen: 'als ik het maar goed heb' 

'ben ik mijns broeders hoeder?' 

We hebben de verantwoordelijkheid om wanneer je meent dat deze of gene gevaar loopt het goede 

spoor bijster te raken, er aandacht voor te hebben. 



Heel concreet:  je mist iemand in de kerk, op catechisatie, op de Bijbelkring, op welke activiteit dan 

ook... 

En je informeert en je laat merken dat hij of zij gezien wordt! 

De Heere wil dat Zijn gemeente elkaar kent, vasthoudt, aanscherpt. 

Is dat nodig? 

Ja, want het is niet vanzelfsprekend dat je oog en oor hebt voor de ander. 

Dan blijkt de leiding en de kracht van de Heilige Geest zo nodig. 

De Geest, die je ook aanmoedigt om samen als gemeente toe te nemen in de kennis en de genade van 

Christus. 

Welke middelen geeft Hij daarvoor? 

De onderlinge bijeenkomsten. 

De studie van het Woord. 

Het gemeenschappelijk gebed. 

Heel concreet je noden en zorgen, vreugde en dankbaarheid bij de Heere bekend te maken. 

Dus geen 'los-zand'gemeenschap, maar verbonden door de Geest aan Christus en aan elkaar. 

Met het doel om God te eren en te dienen. 

Om Hem in al Zijn rijkdom als gemeente te weerspiegelen. 

Kijkt u zo naar elkaar? 

Onze tekstwoorden roepen er toe op: 

'Laten wij!' 

Voor elkaar zorgen...want de liefde van Christus dringt ons! 

We hebben altijd het behoud van die ander op het oog. 

Wat een hoge roeping! 

 

Dat is dus radicaal anders als: 'hé, daar gaat iemand, die wij kennen'. 

We nemen hem scherp op en bepraten hem, achter zijn rug. 

Dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. 

God vraagt, dat we zorg voor elkaar zouden hebben. 

Daaruit blijkt onze liefde tot de naaste, in gezin en gemeente, vriendenkring en schoolklas. 

 

Laten wij of laat ons! 

We hebben de neiging om de ander aan zijn lot over te laten. 

Hij mag zijn gang gaan. 

Hij moet maar zien wat er van hem wordt.. 

Alsof we niet sámen in de wereld en sámen onderweg zijn? 

 

Laten wij op elkaar letten. 

Dan groeit er een echte en hechte gemeenschap. 

En daar pluk je zelf de vruchten van. 

U en jij hebt even goed de zorg van anderen nodig, als zij de uwe/jouwe. 

Als we eerlijk zijn, hunkeren we er wel een beetje naar. 

Kan het dan niemand iets schelen,  hoe wij reilen en zeilen? 

Ja wel! 

Wij bewijzen elkaar een dienst, door op elkaar acht te nemen. 

U hebt oppasdienst. 

Jij hebt de verantwoordelijkheid voor die broeder en zuster. 

Is dat niet het gebod van de Heere? 

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf! 

Van harte Gods zegen en sterkte! 

ds. D. J.W. Kok 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 29 OKTOBER  

Wijk 2:   9.00 uur: Ds. B. van der Knijff, Wilsum 

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. H. Wevers, Gorssel 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 



Collecten: 1. Wijk 1- Lagca Childrens Home Foundation; Wijk 2 – GZB Indonesië;  

  2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk 

 

WOENSDAG 1 NOVEMBER – Dankdag voor gewas en arbeid 

Wijk 2: 10.00 uur: Ds. D.J.W. Kok  

Wijk 1: 14.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen,  kinderdienst 

Wijk 2: 19.30 uur: Ds. D.J.W. Kok  

Collecten:  1. Diaconie 2. Dankdagcollecte;  

 

ZONDAG 5 NOVEMBER 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, oogstdienst 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. M. Kreuk, Yerseke 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C. Doorneweerd, Stavenisse 

Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ;  

                                       3. Plaatselijk jeugdwerk 

 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 10 november. Deze is voor twee weken. Kopij dient 

uiterlijk vrijdag 3 november binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. 

De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com. De 

bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11. 

 

COLLECTEN 

Digitale collecte 

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 

SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 

geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal. 

 

 

KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:  Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73 

Algemeen:   Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05 

E-mail:   kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  

 

Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 

ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen: 

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 

uw collectemunten’.  

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 

ontvangst worden genomen. 

 

 

KERKELIJK BUREAU     

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl  

 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 

bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk: 

- wijk 1: J. van Vliet 

- wijk 2: A. Verdoold 

 

CENTRALE DIACONIE 

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81 

E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl  
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Herfstnieuws uit De Koster 

De nieuwe herfstetalage nodigt uit om even binnen te lopen. Wees welkom. Nieuw assortiment met 

leuke herfstartikelen. 
Vanaf heden zijn er in De Koster ‘Koster-cadeaubonnen’ te koop. 
Er kan nog steeds ingetekend worden op alle workshops (m.u.v. de kerstworkshop). Zie de ‘Koster-

folder’ bij de vorige Kerkklok. 
Elke tweede zaterdag van de maand Repaircafé. Behalve huishoudelijke apparaten kunnen nu ook 

klokken, (elektronisch) speelgoed en tuingereedschap aangeboden worden. 
Tot ziens op de Goudseweg 3. 
 

Inzameling oude metalen 

Rijdend over de provinciale weg ziet u hem al duidelijk staan: de oud ijzerbak bij dhr. Hans van Dam. 

Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 

hergebruikt. Let op: andere materialen geven kosten! En weet: uw ritje naar deze oud ijzerbak levert 

een mooi bedrag op: AB Containers bezorgt en wisselt de bakken gratis en geeft een maximale prijs, 

die wordt overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie. Al jarenlang steunen wij daarmee goede 

doelen. 

De opbrengsten in het 4 e kwartaal 2023 willen we bestemmen voor Stichting Gevangenzorg 

Nederland. Deze ANBI erkende Stichting werkt vanuit de Bijbelse opdracht zoals verwoord in 

Mattheus 25:36 (‘Ik zat gevangen en jullie bezochten mij’, woorden van de Heere Jezus in het licht 

van Zijn wederkomst). Met 700 vrijwilligers in ruim 20 Nederlandse gevangenissen wordt onder 

gevangenen gewerkt aan een toekomst voor hen zonder criminaliteit. Hun inzet betreft ook 

bezoekwerk aan de achterblijvers, aan cursussen en – heel belangrijk – begeleiding naar werk. 

We weten van tenminste één gemeentelid die binnen deze Stichting erg actief is. 

Volgens ons een prachtig doel dat nog niet eerder als bestemming van de oud ijzeropbrengst is 

aangewezen. Van harte aanbevolen. 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 

    Tel: 341787; b.g.g. 342363 

    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  

 

Poppenvoorstelling 

D.V. 28 oktober is het zover: de poppenvoorstelling ‘Bonje op de boerderij’ van Poppen en meer in de 

kerk. Iedereen vanaf 4 jaar is welkom. We beginnen om 15.00 uur, de kerk is open om 14.45 uur. Na 

afloop is er drinken en wat lekkers. Toegang is gratis. Neem voor vragen contact op met Gea Verhoef of 

Geraldine de Jong. 

 

Verenigingsavond Christenvrouw 

Op D.V.  woensdag 8 november a.s. houden wij weer onze verenigingsavond. 

Else de Mik van de Rabobank spreekt over: Hoe voorkom ik fraude en oplichting. 

Een zeer actueel onderwerp!!! De avond wordt gehouden in “Rehoboth” en begint om 19.45 uur. 

Leden en ook belangstellenden zijn hartelijk welkom. 

Het bestuur van de Christenvrouw, Stolwijk-Berkenwoude. 

 

RTV KRIMPENERWAARD 

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 

zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 

www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 

Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 

Rekam. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

http://www.hervormdstolwijk.nl/
mailto:reserveringrehoboth@gmail.com
http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/


WIJKGEMEENTE 1 

Predikant:  ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 

Scriba:    Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  

Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  

App:   HG Stolwijk 1 

CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik 

 

Bij de diensten 

Zondag 29 oktober mogen we onze oud-predikant, ds. Wevers begroeten. Ongetwijfeld wordt het een 

mooie dienst, waarin hij de schatten van het Woord ons laat zien. 

Woensdag 1 november hebben we ’s middags de kinderdienst. Zoals je wellicht al gehoord hebt, willen 

we die middag schoenendozen met spullen inzamelen om uit te delen aan kinderen in andere landen, die 

niet zo rijk zijn. Als we danken voor alle zegen, die wij van God ontvingen, dan willen we ook iets van 

wat wij kregen aan anderen geven. 

Zondag 5 november is het oogstdienst. Ik hoop dan zelf voor te gaan. Voor deze dienst willen we 

fruitbakjes uitdelen aan mensen, die we een hart onder de riem willen steken. U kunt fruit inleveren. Zie 

daarvoor het bericht verderop. 

 

Live-ondertiteling in de dienst        

Sinds een paar weken hebben we een schrijftolk in onze gemeente. Een schrijftolk zorgt voor live-

ondertiteling (in het Nederlands) voor hen die de dienst niet meer goed kunnen volgen door doof- of 

slechthorendheid.  

Op een tablet lezen zij mee wat er in de dienst gezegd wordt. 

 

Als gemeente zijn we bezig om collega-tolken te regelen en dit betekent dat er een variatie aan tolken de 

dienst zal bezoeken. Niet alle tolken zijn christelijk/gelovig, dus een mooie kans om te zorgen dat ze 

zich altijd welkom voelen in onze diensten      .  

Er is een vrij groot tolkentekort, dus uw gebed hiervoor is niet overbodig 

Mocht u, jij ook graag gebruikmaken van de live-ondertiteling spreek dan voor de dienst even een 

kerkenraadslid aan, of loop even naar boven naar het balkon waar de tolk zit. 

 

Oogstdienst zondag 5 november 2023 

Op zondag 5 november willen we graag weer de gebruikelijke fruitbakjes naar gemeenteleden brengen 

die ziek zijn, revalideren of om een andere reden wat extra aandacht krijgen. Op zaterdag 4 november 

kunt u van 9.30 tot 10.00 uur in de consistorie van de kerk uw fruit, of een andere bijdrage brengen om 

de bakjes te vullen. Als u niet in de gelegenheid bent om zaterdagmorgen uw bijdrage te brengen kunt u 

dit ook eerder afgeven bij Sanne van Dam. Voorafgaand aan de dienst van 5 november worden de 

kaartjes uitgedeeld en kunt u na de dienst (koffiedrinken) het bakje meenemen en bij de geadresseerde 

brengen.  

 

Kerkenraad 

Ook voor de kerkenraadsvergadering van dinsdag 10 oktober jl. was wederom de inleiding voorbereid 

door één van de kerkenraadsleden. Het is goed iedere vergadering met elkaar de verdieping van ons 

geloof te zoeken. Dit keer aan de hand van het gebed ‘Ik kan niet zonder U’. We werden allen 

bemoedigd door de wetenschap dat God, in elke situatie en op elk moment, nabij is. Dit geeft een gevoel 

van rust en vrede, wat we mogen uitstralen naar onze omgeving. 

In deze vergadering mochten we ook aan de slag met de ingediende namen voor de vacature voor het 

ambt van ouderling en ouderling-kerkrentmeester. We kwamen als kerkenraad uit op de benoeming van 

Anita Zwijnenburg en Sanne van Dam. 

Bij het lezen van dit bericht is de bedenktijd voor de beëindigd en zal de uitkomst in de zondagsdienst 

van 29 oktober gecommuniceerd worden. 

Op zaterdag 4 november heeft de kerkenraad weer haar jaarlijkse ‘Kerkenraadsdag’. We beginnen ook 

die dag met bezinning en het vieren van het Heilig Avondmaal. Altijd bijzonder om het sacrament in de 

(kleine) kring van de kerkenraad met elkaar te vieren. Met de kerkenraad willen we en aftrap geven voor 

de vernieuwing van het beleidsplan. ’s Ochtends bespreken we een aantal thema’s waarvan we de 

conclusies meegeven aan de commissie die daadwerkelijk het vernieuwde beleidsplan gaat schrijven. ’s 

Middags belichten we met elkaar het thema ‘vieren’ waarbij we de waarde van onze liturgie en wijze 
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waarop wij onze kerkdienst vieren en beleven, centraal staat. We hopen en bidden voor een vruchtbaar 

en gezegend samenzijn. 

Na het behandelen van nog een aantal vaste agendapunten sloten we de vergadering af met het zingen 

van het gebed vanuit de inleiding waarin we samen beamen ‘Ik kan niet zonder U’. 

 

Liedbegeleiding in onze kerkdienst 

Vanuit de enquête onder gemeenteleden, begin dit jaar, is er een soort van ‘ideaal plaatje’ gedefinieerd 

voor het zingen en het begeleiden daarvan in onze kerkdiensten. Naast psalmen en gezangen uit het 

liedboek zingt onze gemeente ook graag uit Hemel Hoog en Opwekking. Liederen uit deze twee laatste 

bundels laten zich vaak beter begeleiden door de piano. Ons gemeentelid Hilbert Brand wil zich graag 

hiervoor inzetten aangegeven. Ook Robert de Heer heeft aangegeven, na zijn verhuizing, voor het 

bespelen van de piano beschikbaar te zijn. Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat wij vanaf 

november in de dienst gebruik kunnen maken van zowel het orgel als de piano. 

 

Bingo avond vrijdag 17 november 2023 

Op vrijdag 17 november is iedereen weer van harte welkom voor de jaarlijkse, gezellige bingo avond in 

Rehoboth!  

Vanaf 19.00 uur staat koffie & lekkers klaar en om 19.30 uur starten we met de 1e ronde! Een leuke 

avond met prijzen voor jong en oud. Ben je nog niet eerder geweest? Van harte welkom! Catering wordt 

verzorgd, u koopt zelf een bingo kaart en eventuele lootjes voor de afsluitende loterij. Vorig jaar was de 

zaal gevuld met bijna 70 enthousiaste deelnemers      

We hopen voor deze avond de prijzentafels weer goed gevuld te hebben. Prijsjes kunnen al worden 

gebracht bij Sanne van Dam. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de kerk. 

 

SING-IN en Amerikaanse maaltijd  

Op zondag 12 november as aanvang 16.00 uur organiseert de V&T-commissie een Sing-in in de kerk 

met aansluitend een Amerikaanse maaltijd in Rehoboth waar een ieder van harte welkom is. Na afloop 

van de diensten op zondag 22 en 29 oktober zullen er informatie- en aanmeldbriefjes uitgedeeld worden 

bij de uitgangen van de kerk, zodat u/jij zich op kunt geven voor de Amerikaanse maaltijd. Een 

Amerikaanse maaltijd houdt in dat iedereen wat eten meeneemt. Het eten kan voorafgaand aan de Sing-

in vanaf 15.30 uur in Rehoboth afgegeven worden. Voor soep vooraf en drinken wordt gezorgd.  

Met elkaar zien we uit naar een mooie opkomst bij deze activiteit. 

Aanmelden kan t/m zondag 5 november bij: 

Ria Graveland of door het aanmeldformulier te deponeren in de oranje doos in de hal onder de Toren in 

de kerk. Ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ria Graveland. 

Voor de oudere gemeenteleden onder ons die niet naar de kerk kunnen komen: het informatie- en 

aanmeldbriefje wordt bij u aan huis bezorgd en u kunt zich aanmelden voor de Amerikaanse maaltijd en 

vervoer bij Marijke Plaizier. 

 

Kerstkaartenactie – Omdat ik aan je denk 

Wist je dat Ark Mission kerstkaarten bezorgt in de gevangenis? Een soort van “bezoekje” door middel 

van een kaart. Daar kun jij aan meewerken! Want juist in die periode is de eenzaamheid het grootst, ook 

al zit je met honderden gevangenen samen opgesloten. 

DOE MEE EN STUUR OOK EEN KERSTKAART! Je kunt een (zelfgemaakte of gekochte) kerstkaart 

schrijven in het Nederlands, Engels of Pools, zie voor meer informatie: 

https://www.arkmission.nl/doelgroepen/gevangenen/doe-mee-met-de-kerstkaartenactie en: 

https://www.arkmission.nl/doelgroepen/gevangenen/schrijftips. 

De geschreven kaarten kunt u/jij tot en met 12 november as deponeren in de doos in de hal onder de 

Toren. Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij: Ria Leeuwenburgh of Marion de Gier. 

 

Statiegeld actie WorldServants 

Na een succesvolle actie voor Malawi is dit jaar het plan om naar Rwanda te gaan. 

Afgelopen jaar hebben Harmke de Witte, Marc Jan van Veldhuizen en Stijn Kamer met WorldServants 

twee lerarenwoningen gebouwd. Komend jaar willen Marc Jan en Stijn naar Rwanda gaan om daar een 

uitbreiding van een kleuterschool te realiseren. Ook Anouk Breedijk wil n.a.w. een project doen, alleen 

weet zij nog niet welke van de projecten van WorldServants. 

Als u/jij je steentje wilt bijdragen staat er op de Veenderij een container om uw statiegeld blikje/flesje te 

ontvangen. Alvast hartelijk dank 



 

Ten slotte 

Nu de dankdagdienst en de oogstdienst naderen, beseffen we dat we in een gezegend land leven. 

Elders is oorlog of honger. We denken daarbij aan Israël. De zondag nadat wij Israëlzondag hadden, 

kwam die vreselijke geweldsuitbarsting van Hamas. Een afschuwelijke wreedheid. Dan kunnen we 

alleen maar bidden dat de Heer Zijn volk zal beschermen. En daarnaast dat deze oorlog niet teveel 

slachtoffers zal hebben. Daarmee voor ons om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. 

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. 

Weet dat de Heer nabij is. 

Uw ds. Frank van Veldhuizen  

 

Agenda 

Zondag 29 oktober 

Organist: Michel van Buren 

Crèche: Joanne Pennewaard, Sanne van Dam en Anouk Breedijk 

KND: OB: Robert en Stijn, MB: Naomi, BB: kerk  

 

Maandag 30 oktober, 19.00 uur: Geloofstraining, Consistorie 

Woensdag 1 november, 14.30 uur: Kinderdienst 

Vrijdag 3 november, 19.30 uur: Break free 

 

Zondag 5 november 

Organist: Rob van Esseveldt 

Crèche: Dieneke de Mik, Reina Noordegraaf en Femke Graveland 

KND: OB: Andrea en Marc Jan,  MB: Marielle, BB: Hester  

 

Vrijdag 10 november, 19.30 uur: Rock Solid 

_________________________________________________________________ 

 

 

WIJKGEMEENTE 2 

Predikant:  Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

Bijstand:   Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze  

 

VOORZANG: 

29 okt.   vm: Ps. 7:9  nm: Ps. 3:2 

01 nov.  vm: Ps. 18:vz  nm: Ps. 34:2 

05 nov.  vm: Ps. 23:1  nm: Ps. 39:5 

 

UIT DE PASTORIE 

Geboren: 

Op vrijdag 20 oktober werd bij Frank en Kimberly Monster een dochter geboren. Ze gaven haar de 

namen Elena Louise, haar roepnaam zal Loïs zijn. De bevalling vond in het ziekenhuis plaats, maar 

moeder en dochter mochten snel weer naar huis. Groot mag de blijdschap en dankbaarheid zijn voor dit 

unieke, bijzondere geschenk in jullie huwelijk. Gods werken zijn zeer groot en zeer te prijzen!! Psalm 

145:10 zegt ervan: ‘Al Uw werken, HEERE, zullen U loven en Uw gunstelingen zullen U danken’. Zo 

mag Loïs als werk van Gods handen, haar Schepper loven. Laat haar in jullie leven zien hoe mooi en 

rijk dat is. Opdat zij, op het gebed van jullie, mag worden een gunsteling van God. Dat wordt haar en 

ons deel als we in de Heere Jezus onze zaligheid en ons behoud leren zoeken. Dat zij zo mag opgroeien 

tot vreugde van jullie als ouders. Dan zal zij  eens eeuwig leven en de Schepper en Herschepper van 

haar leven eeuwig loven. Veel vreugde, wijsheid en genade toegebeden! 

 

Jubileum: 

Op 08 november hopen dhr. J. (Koos) en J.A.  (Jannie) Verburg-van der Heiden 61 jaar getrouwd te 

zijn. Ze staan op deze dag stil bij het bijzondere feit dat ze elkaar 61 jaar geleden het ja-woord gaven. 

We feliciteren hen van harte, samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Terugziende op al 
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die jaren is er veel om de Heere voor te danken. We wensen hun ook het blij vooruitzicht toe van Psalm 

17:15. 

  

Doopzitting: 

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 12 november. Ouders die hun kind graag willen 

laten dopen, kunnen dit aangegeven via de mail bij de scriba br. A. Plug. Dinsdagavond 7 november  zal 

er doopzitting worden gehouden ter voorbereiding op de doopdienst.  Beide ouders worden verwacht en 

neemt u het trouwboekje mee!  We beginnen de doopzitting om 19.30 uur in Rehoboth.   

 

Dankdag: 

Op woensdag 1 november is er de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid.  

Zomaar middenin de week. Omdat we ook middenin de week niet zonder de Heere kunnen. En wat 

hebben we niet van Hem ontvangen?! Aan Hem te danken: voedsel, kleding, onderdak, het Woord en 

nog wel meer…!Er zijn ’s morgens en ’s avonds kerkdiensten, waarbij we verwacht worden. We hopen 

velen van u/jullie in de diensten te zien. Gezegende dankdag toegewenst. 

 

Ambtsdragersverkiezing: 

Vrijdag 3 november is er de ambtsdragersverkiezing. We komen om 19.00uur samen om te bidden om 

de leiding van de Heere. Het is voor de broeders, die op het dubbeltal staan een spannende avond. Hoe 

zal de Heere de weg leiden: gekozen worden of niet. Daarna breekt een week aan van worstelen voor 

het Aangezicht van de Heere met Zijn roepstem. We bidden hen Gods genade toe in alles en we geloven 

dat de Heere leidt, regeert en stuurt ook in Zijn gemeente te Stolwijk. We zijn dankbaar dat de Heere de 

harten van de broeders Van Herk, Snoek en Vink geneigd heeft om een herverkiezing te aanvaarden. Hij 

gaat door met Zijn werk ook in Zijn gemeente te Stolwijk. Soli Deo Gloria.   

 

Tenslotte:  

Met een woord van de apostel Paulus groet ik u en jou: ’Moge de God van de vrede Zelf u geheel en al 

heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij 

de komst van onze Heere Jezus Christus.’ (1 Thess. 5:23) 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

 

VAN DE KERKENRAAD 

Ambtsdragersverkiezingen  

Herverkiezing  

De kerkenraad deelt met dankbaarheid mee dat de Ouderling J. Snoek, ouderling L.E. Vink en diaken R. 

van Herk hun herverkiezing hebben aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen hun 

herbevestiging kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba, tot uiterlijk zaterdag 

28 oktober. 

 

Dubbeltallen 

Na kennisgenomen te hebben van de aanbevelingen heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen, in 

alfabetische volgorde, opgesteld: 

 Voor het ambt van ouderling (vacature broeder Duifhuizen): 

o Broeder J.G. (Gerard) den Besten 

o Broeder E.M. (Marco) Post 

 Voor het ambt van ouderling (vacature broeder De Jong): 

o Broeder T.H. (Theo) Benjamins 

o Broeder F.J. (Erik-Jan) Gommer 

 Voor het ambt van ouderlingkerkrentmeester (vacature broeder Dekker): 

o Broeder M.R. (Marco) van den Broek 

o Broeder G. (Bert) de Hoop 

 Voor het ambt van diaken(vacature broeder De Vries): 

o Broeder P. (Piet) de Jong 

o Broeder P. (Pieter) van Meijeren 

 

Ambtsdragersverkiezing 

De tot stemmen bevoegde leden van de wijkgemeente 2 worden opgeroepen hun stem uit te brengen bij 

de ambtsdragersverkiezing op vrijdag 3 november van 19:30 uur tot 20:30 uur in Rehoboth.  



Voorafgaand aan de verkiezing zal er een bidstond in de kerk gehouden worden die begint om 19.00 

uur.  

 

De kerkenraad beveelt de bovengenoemde broeders met hun gezinnen, alsook de verkiezing zelf, in de 

voorbede van de gemeente aan. 

 

Stemmen bij volmacht 

De kerkenraad vindt de verkiezing van ambtsdragers van groot belang. 

Daarom wil ze de stemgerechtigde gemeenteleden, die verhinderd zijn, gelegenheid geven tot het 

stemmen bij volmacht. Per belijdend lid van onze wijkgemeente mag één gevolmachtigde stem uitbracht 

worden. 

 

De volmachtgever vult zelf de naam van de gevolmachtigde in en dient dit formulier ook zelf te 

ondertekenen. Het machtigingsformulier dient volledig en juist ingevuld te zijn. De gevolmachtigde 

moet een stemgerechtigd lid van de wijkgemeente zijn en dient de gevolmachtigde stem gelijktijdig met 

zijn eigen stem uit te brengen. 

 

Er zijn deze keer 2 mogelijkheden om aan een machtigingsformulier te komen:  

1. U stuurt uiterlijk 30 oktober per email: scribawijk2@hervormdstolwijk.nl een verzoek om een 

machtigingsformulier. Graag duidelijk vermeld uw naam (namen) en adres. U ontvangt dan uiterlijk 

1 november het machtigingsformulier per email, die u vervolgens kunt printen (vervolgens 

ondertekenen door volmachtgever en gevolmachtigde)  

2. U kunt een machtigingsformulier ophalen bij de scriba, op maandag 30 oktober van 19.30 uur tot 

20.30 uur.  

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Dankdag collecte 

Er is gelegenheid uw/jouw gift over te maken op 

bankrekeningnummer: NL76RABO 0361 4007 05 t.n.v. 

Kerkrentmeesters van de Herv. Gem. Stolwijk met vermelding 

Dankdag 2023. Daarnaast is het ook mogelijk dit anoniem te doen 

via de website bij digitale collecte met vermelding Dankdag 2023 

of via de QR-code. Hartelijk dank. 

 

VAN DE DIACONIE 

Collecte 29 Oktober voor het werk van Fam. Vogelaar in Indonesië. 

De verlenging van de uitzending via de GZB is weer met een aantal jaren verlengd. 

Ze gaan wel verhuizen naar Makassar, de hoofdstad van de provincie Zuid-Sulawesi. Het is met zo’n 

anderhalf miljoen inwoners ook een stuk groter dan Palopa. Maar ook daar is weer werk genoeg om te 

arbeiden in Gods Koninkrijk. Vele mensen kennen Jezus nog niet als Heer en Verlosser. Wat is het 

mooi als wij ook hier onze gave voor mogen geven, dat Zijn werk uitgebreid zal worden. 

 

OPPAS 

29-okt 
Beneden Marsha van den Broek Jara Both + Julia Dekker 

Boven  Dirna Hogendoorn Harm Hulst + Nick Uittenbooraard 

1-nov 
Beneden Lianne Gelderblom Lotte Mes + Anna-Rosa Zwiers 

Boven  Anne Verdoold  Lucas van Wijngaarden + Rens de Pater 

5-nov 
Beneden Marlies Hertog + Vera Hulst Heilieke Weerheim  

Boven  Janna Kool Luuk Verhoef + Lennart Weerheim  

12-nov 
Beneden Anne-Beth Kerpel Jaqueline Kool + Anne-Ruth Kok 

Boven  Herma Benjamins Pauline Hogendoorn + Sara de Jong 

 

AGENDA 

za 28 okt.   Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" - Toerustingsdag  

zo 29 okt. 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"      

ma 30 okt. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva       

di 31 okt. 20.00 uur Pluskring   
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wo 01 nov.   Dankdag voor gewas en arbeid      

vr 03 nov.   Ambtsdragersverkiezing      

zo 05 nov.  14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"      

zo 05 nov. 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"      

ma 06 nov.   Catechisatie groep 1 t/m 7      

ma 06 nov. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva       

ma 06 nov. 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"    

di 07 nov. 19.00 uur Tienerclub "TOV"       

wo 08 nov. 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2      

wo 08 nov. 19.45 uur Vrouwenvereniging "De Christenvrouw" 

 

 

 

 
 

 


